
Verslag Vossenjacht 13 februari 2022 

Het beloofde zondag 13 februari een mooie en droge dag te worden. Dus voor mij een goede reden 

om weer eens met de racefiets aan een fietstocht mee te doen. Een gewone rit met de A of B-groep 

daar wilde ik me nog niet aan wagen, maar de vossenjacht leek me wel een mooie tocht om sinds 

lange tijd weer eens met de club te fietsen. 

Nou weet ik van eerdere spaarzame jachten dat het toch nog een flinke kluif is, want ja je wil toch als 

eerste je ring in de controle-kokers of die van de “vos” te stoppen. En onderwijl goed kijken naar de 

toch wel vaak goed verstopte pijlen op de weg. 

Om kwart voor tien vertrok ik van huis en op het parkeerterrein bij VV Botlek stonden al een aantal 

jagers ongeduldig te wachten. Het was een leuk weerzien met een aantal vaste klanten van de jacht. 

Marcel had deze keer de route uitgezet met blauw gekleurde pijlen. En de eerste stond richting de 

Spijkenisserbrug en de route ging vervolgens langs de Maasboulevard. Na een rondje om en door 

Spijkenisse volgde de oversteek via de Botlekbrug en gingen we richting Hoogvliet, Poortugaal, 

Rhoon. Hieronder de route de we hebben gereden, waarbij later bij de koffie bleek dat we een pijl en 

dus een stukje richting Barendrecht hadden gemist. 

 

Marcel had voor ons twee controleposten verstopt en uiteraard de vos. Maar één controlepost 

hadden we allemaal gemist en de vos? De locatie waar die zou moeten zijn hebben we gevonden, 

maar de vos zelf was er mooi vandoor. Na het hele gebied, zelfs met bijstand van een oude 

speurneus van de politie, te hebben onderzocht hebben we de moed opgegeven. Gelukkig kwam 

Marcel ons verlossen en ons laten zien waar de vos verstopt was. 

Maar wat denk je, zelfs Marcel kon hem niet meer terugvinden. Waarschijnlijk heeft een stel 

onverlaten de vos gevonden en meegenomen, met als resultaat geen extra punten voor de eerste 

vinders. Met een lichte teleurstelling zijn we met Marcel uiteindelijk teruggefietst naar Poortugaal 

waar bij “Kees” de welverdiende koffie of thee met wat lekkers werd genuttigd. 



  

Al met al toch een leuke dag en met een afstand van 53,64 km op de teller toch weer wat kilometers 

gemaakt. Alleen een beetje jammer dat ik niet in de uitslagenlijst voorkom, hoe leg ik dat thuis nu 

weer uit. 

Pieter van Raalte 


